
 O P E N    B R I E F 

 

 

aan de Heer Vincent Van Quickenborne 

Vice-Eersteminister en Minister van Justitie, 

 

aan de Heer Alexander De Croo 

De Eerste Minister, 

 

aan de Heer Bart Somers 

Vice-Minister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, 

 

aan de Heer Burgemeester van Heusden-Zolder. 

 

aan de Hoofdredacties van VRT Nws, VTM Nieuws, de Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van 

Limburg, Het Laatste Nieuws, de Morgen,  

 

 

Heusden-Zolder, 23 februari 2022 

Geachte, 

 

 

Middels onderhavige open brief wensen wij onze ontgoocheling te uiten met betrekking tot de 

verdachtmakingen in de media van de laatste maanden, in verband met onze vriend Mehmet Üstün, 

Voorzitter van de Sultan Ahmet moskee in onze gemeente en voorzitter van de Moslimexecutieve. 

  

Wij betreuren dat dit blijkbaar ook nog verder meespeelt in de vertrouwensbreuk en het conflict 

tussen onze Minister van Justitie en de Moslimexecutieve en diens voorzitter. 

Zonder ons uit te spreken over de al dan niet erkenning van vertegenwoordigende organen van 

religieuze gemeenschappen in ons land hopen wij wel dat hierbij de principes van de rechtstaat, het 

grondwettelijk beginsel van scheiding tussen Kerk en Staat, alsook het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel, worden geëerbiedigd met respect en ruimte voor de eigenheid van elke 

geloofsvorm die wordt beleefd door de bewoners van ons land. Ook moslims moeten in ons land 

kans hebben om als geloofsgemeenschap samen te komen en zich hier thuis te voelen. 

Gezien er een gevaar is voor escalatie en polarisatie geloven wij dat bemiddelaars bij het gesprek 

tussen de vertegenwoordigers van de moslimexecutieve en de minister er zouden kunnen bijdragen 

dat er nieuw begrip en vertrouwen kan groeien." 

 

Als leden van de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Heusden-Zolder, willen we onze 

stem laten horen als bezorgde burgers die de effecten zien op onze lokale gemeenschap van wat 

over dit alles in de actualiteit aan bod kwam en in contrast staat met de positieve samenwerking die 



zeker hier in Limburg groeit tussen geloofsgemeenschappen. 

 

Gedurende de vele jaren dat de Sultan Ahmet moskee betrokken is in onze werking als Werkgroep 

Interlevensbeschouwelijke Dialoog, hebben wij de leidinggevende figuren van deze moskee altijd 

ervaren als heel loyale bondgenoten in het zoeken naar verstandhouding, samenwerking en goed 

nabuurschap in onze gemeente. Wij denken aan de oproepen die deze moskee en haar voorzitter 

mede hebben onderschreven en hun constructieve medewerking met onze jaarlijkse Vredeswakes. 

Wij ervaren de leiding van de Sultan Ahmet moskee, en zeker hun voorzitter, als mensen ter goeder 

trouw. Zij hebben veel gedaan en doen nog veel voor het goede samenleven in onze gemeente. De 

facebookpagina van de moskee spreekt boekdelen.   

Wij zijn in al die jaren samenwerking en zeker op crisismomenten zoals na 9/11, de aanslagen in 

Parijs en in Brussel, nooit geconfronteerd geweest met uitingen van hun kant die erop wijzen dat ze 

moslimfundamentalisme en/of extremisme verdedigden. Integendeel, telkens hebben zij samen met 

ons bij deze gelegenheden positieve standpunten ingenomen en verspreid. 

Vooral de voorzitter Mehmet Üstün heeft zich in onze werkgroep  altijd positief en verbindend 

opgesteld. Nog steeds is hij een man die onze initiatieven sterk ondersteunt, ze promoot binnen zijn 

gemeenschap, de dialoog opzoekt en bruggen tracht te bouwen, zowel binnen de Turkse 

gemeenschap als met  de bredere samenleving, dit zowel lokaal als nationaal. 

Wij kennen Mehmet Üstün als iemand die steeds hard werkt om vormen van extremisme te 

voorkomen en te counteren. Na de bomaanslagen in Brussel heeft hij trouwens, in zijn rol als 

voorzitter van de Moslimexecutieve, mede de basis gelegd van een succesvol programma voor 

deradicalisering in Vlaanderen. 

Dat juist een man als Mehmet Üstün, die we reeds tientallen jaren ervaren als bruggenbouwer, 

iemand die aan de opleiding van imams in ons land werkt, iemand die het gebruik van het 

Nederlands in gebedshuizen promoot, nu al in bepaalde middens als extremist wordt afgeschilderd  

is alleen maar koren op de molen van hen die polarisatie met alle middelen opkloppen en niet het 

goed samenleven in diversiteit nastreven. 

 

 Wij, leden van de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog, behouden ons vertrouwen in  de 

heer Mehmet Üstün en hopen stellig dat u ook aandacht zal geven aan deze brief.  

Wij rekenen er op dat de heer Mehmet Üstün, die door de heisa rond zijn persoon, zwaar te lijden 

had, samen met zijn familie, opnieuw krediet kan krijgen, want wij hebben ervaren dat hij echt wel 

open staat voor dialoog en overleg. 

 

Met oprechte hoogachting, 

 

 

Ward Ceyssens, parochie Heusden-Centrum 

Voorzitter Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Heusden-Zolder 

Kerkenblookstraat 15, 3550 Heusden-Zolder 

(ceyssensward@hotmail.com, 0478 514 588) 

Jan Leyssens, parochie Berkenbos 

mailto:ceyssensward@hotmail.com


Edgard Vandebroek, parochie Eversel 

Willy Van Aelst, parochie Eversel 

Jac De bruyn, parochie Zolder 

Rita Meynen, parochie Heusden- Centrum 

Jonas Slaats, kluisbewoner 

Reiner Jurch, Evangelische kerk 

Johan Melotte, Gnosticus 

Tuncai Tasci, Alevieten Lmburg 

Jamal Elati, Taouba moskee Berkenbos 

Erkan Konak, Selimiye moskee Lindeman. 

Yusuf Birinci, Sultan Ahmed moskee 

 

allen lid van Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Heusden-Zolder 

 

NB wij delen ook de mening van de ondertekenaars van de opinie “ Islam in België” die vandaag 

verschenen is in de krant de Standaard. 


