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Nierstichting Limburg vzw

Ik wil u even de vereniging voorstellen.
Toen op 21 januari 1970 in het Virga Jesseziekenhuis de eerste hemodialyse
werd uitgevoerd door Dr. Hemerijckx, was dit niet alleen een hele stap vooruit in
het behandelen van nierziekten, maar dit gebeurde voor het eerst in een niet-
universitair ziekenhuis in Belgié. De mogelijkheden waren zéér beperkt en dat
jaar waren er maar 8 patiénten die in aanmerking kwamen.
Hoofdverpleger Rik Broekx en verpleegster José Hendrickx hielpen de dokter.
Transplantaties werden ook al uitgevoerd bij jonge gezonde(?) mensen.
Al vlug moest men uitbreiden omdat het aantal nierpatiénten snel groeide.
In 1985 werd er dan ook Low Care gedaan in het gebouw op de parking van
Virga Jesse, de “autodialyse” was geboren. Op 16 september 2002 verhuist deze
autodialyse naar een hypermoderne nieuwe installatie en locatie in het
Salvatorziekenhuis. Patiénten komen drie keer 4 uur per week, naar de dialyse.
De bloedzuivering (Hemodialyse) gebeurt in Niercentrum Hasselt, Campus
Virga Jesse, waar iedereen moet starten. We hebben Autodialyses in Campus
Salvator, SFZ Heusden en AZ Vesalius Tongeren. Nachtdialyse is er voor de
maandaggroep in Niercentrum Hasselt. En dan is er thuisdialyse
Peritoneale Dialyse in combinatie met jouw buikvlies, dat functioneert dan als
kunstnier, buikspoeling in de volksmond, wordt aangeleerd in het Niercentrum
en de patiént voert dat thuis uit. Ook kan je de Hemodialyse aanleren om thuis
uit voeren op een uur dat je best past of zelfs in de nacht terwijl je slaapt. Het
lokaal voor self-care is binnenkort operationeel in Campus Salvator.
’s Nachts gaat dat over 8 tot 9 uren, het is zeer goed voor je lichaam en hart.
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De kunstnier met ontelbare geperforeerde vezeldraadjes wordt sinds 1974 in
Sankt Wendel geproduceerd, waar tevens ook de sets voor PD worden
klaargestoomd.

Wij waren er op bezoek en tevens ook bij Baxter in Lessine en Brain I’Aleud.

Toen ik begon in 1993 waren er een 90-tal dialysepatiénten, nu is er het
zorgtraject Nierfalen en circa 350 dialysepatiénten. Zonder de vele
getransplanteerden die op controle komen, niet te vergeten.

Even terug naar de beginperiode.
Omdat “bewegen en doen wat je altijd graag deed” met “in-acht-name” van je
beperkingen, belangrijk is.
Zo ontstond het idee bij dokter en verpleging om dit ook effectief uit te voeren.
Met een uitstap in augustus 1972 naar Fantasialand in Briihl is alles begonnen.
Het zaadje groeit snel en op 3 februari 1974 werd Nierstichting Limburg vzw,
officieel de eerste nierpatiéntenvereniging van Belgié.
Een stevige basis was gelegd en er werd door de stichters flink gewerkt.
René Claes was de eerste voorzitter en later Erevoorzitter.
Het hoofddoel was, als nierpatiént terug in het leven meedraaien, wat niet zo
simpel was. Erin geloven, hopen en vasthouden, was en is geen valse belofte
Nierstichting Limburg vzw was ook medestichter van Fenier-Fabir vzw-asbl
In 1981 werd na overleg en met de nodige kracht van onze vereniging de
nationale federatie opgestart. René Claes was de eerste voorzitter, Ik zal daar de
laatste zijn na 45 jaar. Zij brachten snel het tijdschrift HORIZON uit en stonden
dichtbij de realisaties van het “gratis” patiéntenvervoer, de transplantaties, de
wet op donatie en de maximumfactuur. Ook vele studies en het inschakelen van
patiénten in de zorg. We werden opgeleid als Ervaringsdeskundigen, een
waardevol en geslaagd doctoraat door Dr. Eva Marie Castro, na een stage ook
ingeschakeld in het Niercentrum UZ Leuven.
Patrones van de Nefrologie, Sint Margarita van Antiochié

Voorzitter Emilie Jacobs zaliger vroeg mij: “Hebben wij ook een Patrones?” In
oktober 1999 bij het 25-jarig bestaan van de NSL ontdekten we dat er ook een
beschermheilige van de nefrologie bestond, op aangeven van Dr. Koen Stas ging
ik op zoek. Met de hulp van Fons Claes uit Heusden, kon ik de zoektocht starten.
De H. Margaretha van Antiochié was al sinds 1100 de patrones van de Nefrologie.
In Lichtervelde kende men dat niet, dus gingen wij met een ruime brochure over
haar, op bezoek naar Lichtervelde, waar die traditie nog steeds leeft, op zondag
na de 20*° juli. Corona heeft dat jaarlijks bezoek onderbroken. Maar zeg nooit
nooit, wie weet.



Week en dag van de Nier
Wij ijverden voor een “Week van de nier” en die kwam er, zelfs een nationale
week. De Dag van de Nierpatiént met viering, receptie en een etentje, was een
groot succes gedurende jaren, toen kwam Corona. Dit is nu enkel nog een klein
waakvlammeke.

TOCH ...

... is er nog actie, want met “Wereldnierendag in maart is er een geslaagde
lekkere wafelverkoop, we hebben oog voor de Dag van de donoren in oktober, en
we sluiten het jaar af met ons “Jaarlijks Kerstfeest”, al 43 jaren in het Krekelhof

Kuringen. waar we tevens onze inlichtingen aan iedereen doorgeven en waar
vragen kunnen beantwoord worden naar best vermogen. We nemen hier ook de
toekomstplanning door, zoals de Zesdaagse reis met in 2026 met tweemaal
dialyse op verplaatsing. Aanvraag Koninklijke Maatschappij is een doel.
In het bestuur van Nier Limburg zijn in de eerste plaats vrijwilligers, ze zijn ook
allen nierpatiénten of partners en proberen steeds te ijveren om telkenjare met
een goede jaarwerking voor de dag te komen. Zoals heel belangrijk:

=op gebied van officiéle fiscale attesten bij giften aan Nier Limburg vzw.

= uitstappen, dag-, weekend- of een 6-daagse reis met in de eerste plaats

de dialysepatiént als uitgangspunt.
= financiéle tussenkomst voor de leden bij al de organisaties van Nier
Limburg vzw voor zo ver dat mogelijk is.

= meewerken aan brochures, informatie, eindwerken, studies en meer
Als je met je partner, familie, eens wil weten hoe medepatiénten hun ziekte
ervaren of hoe we kleine probleempjes aanpakken, dan is Nier Limburg vzw er,
om je vragen te beantwoorden. Deze mensen hebben het beste voor met iedereen
die met een nierziekte verder moet leven.
Nu zijn er ook officiéle Ervaringsdeskundigen die luisteren, informatie en
antwoorden geven aan nierpatiénten, tijdens hun behandeling en op vraag.
Op dit ogenblik zijn dat Nelly, Roger en ik, i.s.m. ZOPP Limburg.
Als er patiénten zijn die dit ook willen doen, graag, laat ons of ZOPP dat weten.
Wij werken niet alleen samen met Jessa ziekenhuis en het Niercentrum, maar
ook met Niercentrum St. Trudo Sint Truiden, met SFZ Sint Franciscus
ziekenhuis Heusden dat nu 100 jaar bestaat, en met AZ Vesalius Tongeren.
Maar ook met het VPP, Trefpunt Leuven en de Sociale Kaart
Welgemeende dank aan u allen, het is fijn om met jullie samen te werken
Dit is maar een greep uit de vele organisaties, waar wij jaarlijks aan meewerken

Deze gouden viering van Nier (Stichting) Limburg vzw, de oudste
nierpatiéntenvereniging van Belgié is het resultaat van hoop, liefde, geloof en



bergen verzetten. Van buiten zie je niet dat onze binnenkant vecht om in leven te
blijven. Nierpatiént ben je vanaf de ontdekking, zorgtraject en transplantatie inc.
Dank aan jullie allemaal, hier aanwezig en daarbuiten, voor de medewerking, de
sponsorring, de sprekers, UZ Leuven Niercentrum, Jessa en ons Niercentrum
Hasselt, Stad Hasselt en de Provincie Limburg.

Ik heb in al die jaren, sinds 1993, zovele goede vrienden gekend en veel ervaring
opgeslagen. Het werd echt een gedreven roeping, dank zij mijn vrouw zaliger Paula.
Velen zijn van ons heen gegaan, maar ondanks we er uiterlijk goed uit zien, worden
we wel ouder, maar in ons hart dragen we zeer vele, fijne herinneringen mee.
Veel dank aan allen, voor hen die er vroeger waren, zij die er nu zijn en zij die gaan
komen. Uitzonderlijk wil ik speciaal denken aan Emilieke, Johny, Jef, Edgard, Dr.
Hilde en Paula. Voor de buitenwereld is het gemakkelijk, zij weten niet wat wij
daarvoor moeten opofferen. Toch dank zij Nier Limburg vzw leren wij, u allen terug
een beetje het gewone leven in te stappen met onze beperkingen.
Zet nu ons levenswerk verder, onder leiding van ons geweldig bestuur.
Nelly, Amanda, Yolanda, Moniek, Lieve, Mia, Germaine, Maria, José
Roger, Karel, Felix, Marcel, Ronny, Felicien, Willy

Quo vadis, carpe diem, vive et gaudé dé vita
Waar ga je heen, pluk de dag, leef en geniet van het leven

Maurice Mues Voorzitter/Nierpatiént/Ervaringsdeskundige

IER NIER «an UE
LIMBURG LIMBURG [ 54y
V.Z.W. VZWsinds 1974 \_

LIMBURG

Kunstwerk van Hilde Meukens Nierpatiénte
De bruine bladderen symboliseren onze organen die minder goed werken en
afsterven. De zwarte achtergrond is het zwarte gat waarin men valt wanneer
de dokter je dat vertelt. De witte Calla, is het teken van hoop, dat je kan geholpen
worden en eventueel een orgaantransplantatie of alternatieve behandeling kunt
bekomen.



